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INTOCHT 

Welkom en mededelingen 
Stil Gebed 
Aanvangslied: Lied 146a: 1 en 3 

Laat ons nu vrolijk zingen  
Bemoediging, votum en groet 

Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17 

Drempelgebed 

Glorialied: Psalm 145: 3 
Genadig en barmhartig is de Heer 

HET WOORD GEHOORD 

Lied 317: 1 
Grote God, Gij hebt het zwijgen….. 

Kindermoment 

Eerste schriftlezing: Psalm 146 

Lied: Uit ‘Zij zingen zich een weg’ nr. 10  
(Hans Bouma - melodie Ps. 92) 

1. O God zo hoog verheven, 
    hoe zijt Gij ons nabij, 
    uw adem voelen wij, 
    uw naam rust op ons leven. 
    Veel valt in U te prijzen, 
    Gij zijt ons welgezind, 
    een God die ons bemint, 
    zijn trouw ons wil bewijzen. 

2. Gij komt ons zeer ten goede, 
    diep gaat Gij op ons in, 
    Gij geeft ons leven zin, 
    Gij neemt ons in uw hoede. 
    Gij die bij ons wilt wonen, 
    in ons uw mensen ziet, 
    wij zingen U ons lied, 
    een lied om op te tronen. 

Tweede schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7 

Lied: Uit ‘Een vleugje eeuwigheid’ nr. 4 
(Ria Borkent – melodie Lied 903) 

1. Zou ik voor mijn God niet zingen, 
    Hem bedanken in mijn lied? 
    Want ik zie in alle dingen 
    hoezeer ik zijn gunst geniet. 
    In de lichtkring van de liefde 
    die tot liefde Hem bewoog 
    tilt Hij allen naar omhoog 
    die Hem dienen in de diepte. 
    Alles heeft zijn uur en tijd 
    en Gods liefde eeuwigheid. 

2. Als een vleugelwijde arend 
    die zijn jongen vangt en dekt, 
    zo houdt God zijn arm bewarend 
    over mensen uitgestrekt. 
    Als een kind in moeders armen 
    ben ik rustig bij de Heer, 
    want vandaag en morgen weer 
    zal zijn liefde mij verwarmen. 
    Alles heeft zijn uur en tijd 
    en Gods liefde eeuwigheid. 

3. Hemel, aarde, en hun volheid, 
    alles komt ons tegemoet 
    ten gebruike, dat wij altijd 
    delen in Gods overvloed. 
    Dieren, kruiden, verse vruchten, 
    groene weiden, golvend graan, 
    bloemen die te bloeien staan, 
    vissentrek en vogelvluchten. 
    Alles heeft zijn uur en tijd 
    en Gods liefde eeuwigheid. 
 
Overdenking 

Lied: 611  
Wij zullen leven, God zij dank 

 
HET WOORD BEANTWOORD 

Toelichting op de collecten: 
1e Collecte Diaconie Binnenland: Non Food Bank  
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Young Africa 
 
Gebeden:  
dankgebed  
voorbeden, onderbroken door acclamatie Lied 368d 
stil gebed 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: 885 

Groot is uw trouw, o Heer 

Slotwoord 
 
Zegen 

 
 

 


